
Beste mensen uit de Norbertuswijk, 

Ik ben Wendy en ik heb een vraag.  

Zoals jullie wellicht weten bruist het Huis van de Wijk door allerlei activiteiten. Zo is er op zondag 

Kom op de Soep. Dit is een initiatief voor mensen die het leuk vinden om op deze vrije dag met een 

kopje koffie, een gezellig onderonsje en een vers gemaakt kommetje heerlijke soep, samen te komen 

voor ontmoeting. 

Wekelijks zijn er ca. 14 tot 20 deelnemers, veelal dames van middelbare leeftijd of ouder.  

De bijeenkomst begint om 11.00 uur en eindigt om 13.00 uur. Ze beginnen met de kletspot en 

voordat ze afsluiten met een heerlijk kopje soep, is er van 12.00-12.30 uur een korte 

bewegingsactiviteit. Deze activiteit is erop gericht om binnen een veilige sfeer samen oefeningen te 

doen om het lichaam soepel te houden, het geheugen te prikkelen met concentratiespelletjes, de 

motoriek te stimuleren en/of de verbinding te vergroten door samenwerkingsspelletjes.  

Ik heb steeds met veel plezier als vrijwilligster deze activiteit voorbereid en begeleid. Een diploma 

bleek niet nodig. Door mijn eigen enthousiasme en plezier in bewegen op muziek heb ik de 

deelnemers mooie momenten kunnen bieden en dat leverde dankbaarheid en blijdschap op. 

Helaas heb ik op dit moment te weinig ruimte om deze activiteit met de juiste toewijding te kunnen 

voortzetten. Daarom zijn we, als vrijwilligers van Kom op de Soep, op zoek naar een nieuwe 

vrijwillig(st)er die het leuk lijkt om het organiseren van de beweegactiviteit op eigen wijze over te 

nemen. 

Vragen of interesse? Mail dan naar Liesbeth Arts via komopdesoep@norbertuswijk.nl  

Dank voor jullie aandacht en wie weet tot gauw! 

Groetjes, Wendy 
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