
wij zijn er 

Klaar mee!



Ja, ik ben erbij:

wat gaan we doen, de komende         jaar?

De 10 punten van toen, opgehaald in buurtgesprekken,
hebben de afgelopen jaren een grote betrokkenheid met zich
meegebracht. We vierden zelfs pas nog het 10-jarig bestaan
van punt 1 uit het plan: de ontmoetingsplek, ons Huis van de
Wijk. Maar eerlijk is eerlijk: er zijn nog veel (nieuwe) zaken
om aan te pakken. Het is, zo denken wij, tijd voor een nieuw
10-puntenplan waar we de toekomst mee in kunnen. En daar
ben jij, als wijkbewoner, onmisbaar bij! 

Op maandag 23 maart vanaf 20.00 uur zal de jaarvergadering
in de hal van De Twister daarom grotendeels in het teken
staan van de nieuwe wensen van jou, van ons... van 'de wijk'.
We sluiten dan samen af met een glaasje en een hapje.  

Twijfel niet, wees erbij! 
Want WIJ (= jij + wij) zijn nog lang niet klaar!

Meld je aan door onderstaand strookje in te vullen en 
doe dit in de rode brievenbus bij het Huis van de Wijk. 

Of mail naar samendoen@norbertuswijk.nl

Naam:

Aantal personen:

Het 10-puntenplan... wij zijn er klaar mee!
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